
Lezing
‘De Twaalf Heilige Nachten’

Woensdag 19 december 2018
20.00 - 21.45 uur

‘De Twaalf Heilige Nachten’, Frans Lutters
De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn de nachten waarin bij-
zondere ervaringen kunnen worden opgedaan. 
Frans Lutters schreef er een boek over. Dit is op deze avond te koop; hij signeert 
graag.
  
Hij neemt ons op inspirerende wijze mee naar deze Heilige Nachten en geeft concrete 
handvatten om dit thema vorm te geven in een schrift. 
Je kunt zelf je eigen thema kiezen en aan het werk gaan! Als je eenmaal de smaak te 
pakken hebt, maak je elk jaar zo’n bijzonder schrift, alleen of met je dierbaren.

NB: Een periodeschrift kan (alleen) op deze avond - speciaal voor deze gelegenheid - 


